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İki grup bir oyuna başlamak için toplanmıştır. Grup liderleri Elif ve Azra adım sayarak oyuna hangi grubun başlayacağını belirleyecektir. Elif ve Azra belli bir uzaklık- 


tan birbirlerine doğru sırayla birer adım atarak yaklaşır. Diğerinin ayağına ilk ulaşan 
oyuna başlama hakkını kazanır. 


Kazanan Takım 
, يه‎ 


Elif'in ayak boyu 24 cm, Azra'nın ayak boyu ise 20 cm'dir. Aralarındaki uzaklık 6 
metreden fazla ve santimetre cinsinden tam sayıdır. İlk adımı Azra attığına ve oyuna 
başlama hakkını da Azra'nın grubu kazandığına göre aralarındaki uzaklık en az kaç 
santimetredir? 


A) 601 B) 614 C) 617 D) 627 E) 634 


SORU ÖNCÜLÜ 


ÇELDİRİCİLER 
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SORU 


GEOMETRİ NASIL ÇALIŞILIR? SINAV 
١ REHBERLİĞİ 


e Öğretmenlerin dinlerken düzenli notlar tutulmalıdır. , 

* Dersten sonra eve gidildiğinde defterinizdeki notlar temize çekilip tekrar yazarak çalışılabilir. 
٠ Konuyu anlamadan sorulara geçilmemelidir. 

٠ Konuyu anladığınızda önce çözümlü sorulardan, sonra da test sorularından bir miktar çözülmelidir. 
* Soru çözerken problemlerde verilenleri ve istenenleri düzenli olarak bir kenara yazılmalıdır. 

٠ Verilenleri işlem sırasına göre formül ya da teoremlere uygulamak gerekir. 

* Sonucu bulup sağlaması yapılmalıdır. 

* Dersi öğrenmek bisiklete binmeyi öğrenmek gibidir, yaparak ve yaşayarak öğrenilir. 

٠ Bu nedenle bol bol işlem yapıp eksikler tespit edilmelidir ve giderilme yolları araştırılmalıdır. 
٠ Farklı kaynaklardan örnek soru çözümleri ve çözüm yolları dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
* Bazen rakamlar değiştirilerek geometri soruları olmalı ve çözümleri tekrar tekrar yapılmalıdır. 
* Konuların işleniş sırasına dikkat edilmeli, önden giderek veya konu atlanarak çalışılmamalıdır. 
* Çünkü geometride konulara birbiriyle çok alakalıdır. 

* Hayatla iç içe girmiş bir geometri mutlaka konuların daha iyi anlaşılmasına cevap verecektir. 


FARABÎ (870-950) 


“Toplum sevgi ile kaynaşır, adaletle yaşar, dürüst çalışmakla 
ayakta kalır,” 
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SORU 
REHBERLIGI 


2. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı 


F(x) = 2x2 + 20x + 55 ve g(x) = 4x? —24x + 6 


fonksiyonları veriliyor. 
f ve g fonksiyonları en küçük değerlerini A ve B noktalarında aldıklarına göre |AB| 
kaç birimdir? 
A) 17 B) 15 012 D) 10 E)5 
ANAHTAR KELİMELER 


Fonksiyon, mutlak değer, iki 
nokta arasındaki uzaklık, 
en küçük değer, tepe noktası 
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e “> © f ve g fonksiyonlarının en 59 م‎ O 
y nr küçük değerlerini aldıkları > Ye 3۴ 
4 A ve 8 noktaları için bu : NS 


noktalar arasındaki uzaklık 
kaç birimdir? 
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2021 YKS'DE MATEMATİK 
e TYT ortalama düzeydeydi. DRL 
* Süre sınırlıydı. REHBERLİĞİ 
e OSYM, düşünme ve yorumlama becerisini istiyor. 
* Çok soru yerine kaliteli soru çözülmelidir. 
٠ Düşünme ve sorgulama yeteneği geliştirilmelidir. س‎ 


e Geçmişte 35-40 arası netler, 2021'de 28-35 arasıydı. 
e ÖSYM'nin soru yaklaşımı bu şekilde devam eder. 


اعت >- | رخ LI‏ 


٠ Süre 15-20 dakika uzatılsa iyi olur. 3 GE 
٠ Sorularda şekil yoğunluğu yoktu. 58 
٠ Problem soruları 10 civarındaydı. GaL 


e Geometri soruları sade ve anlaşılır idi. 

* İlk 20 soru seri idi, 20-30 arası düşündürücü sorulardı. 
* AYT orta ve üstü seviyedeydi. 

e ÖSYM tarihinin en zor sınavıydı. 

* 5 seçici soru vardı önceden, bu 10-15 arasındaydı. 

* Geçmiş yıllarda Limit-Türev-İntegral seçiciydi. 

٠ Analitik geometri soru sayısı fazla olmuştur. 

٠ Sorularda doğru düşünme ve sorgulama öğretiliyor. 

* TYT sınavı üst düzeydeydi. 

* 35-40 arası netler 25-35 seviyesine kadar düştü. 

* Bir sonraki sene hangi tarz soru sorulacağı öngörülememiştir. ¢ 
e ÖSYM, polinomlardan en zor soruyu sormuştur. 

٠ Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık daha kolaydı. 
e Trigonometri daha kolaydı. 


MATEMATİK NASIL ÇALIŞILIR? 


* Ders, dikkatle ve özümsenerek ilgiyle dinlenmeli. 

٠ Önce soruda ne demek isteniyor onu anlamak gerekir. 

* Konular sistemli olarak tekrar edilmelidir. 

٠ Sınıfta çözülen örnekler evde bir kez daha çözülmelidir. 


* Konular bir bütün hâlinde öğrenilmelidir. 
٠ Çözümünde güçlük çekilen sorular öğretmene sorulmalıdır. H- 


e Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir. 

e TYT için en önemli nokta (6. 7. 8. sınıf) matematiğini iyi bilinmelidir. 

e Günlük tekrar gerekir. 

* Örnek sorulara, çözümlü örnekler takip edilmelidir. 

٠ Görüntülü yayınlardan faydalanılmalıdır. د‎ 
* Farklı periyotlarda tekrarlar yapılmalıdır. E” 
e Branş öğretmenlerinden tavsiye alınmalıdır. \ 1 

٠ TUBITAK, PISA, TIMMS ve ALES sorularına bakılabilir. f 


“Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.” 


A :AVAHI 


1. durum 


Sabit basınç ve molde X(g)'nın sıcaklığı 3270C iken hacmi 150 mL dir. 


Buna göre, aynı koşullarda kabın hacmini 200 mL yapmak için sıcaklığı kaç °C 
olmalıdır? 


A) 373 B) 397 C) 425 D) 532 E) 527 


SORU ÖNCÜLÜ 
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SINAV 
SORU 


2021 YKY DE KİMYA - i REHBERLİĞİ 


e 2021 TYT’de yeni nesil soru yoktu. 

e Temel yasalardan soru gelmemiştir. 

e Sıvılarla ilgili soru öğrencileri zorladı. 

e AYT’ de 8 soru 11. sınıf, 5 tane 12. sınıf konularından geldi. 


٠ 3 yıldır titrasyon konusundan soru geldi. | 
٠ Metalik bağ sorusu vardı. 


KİMYA NASIL ÇALIŞILIR? 
* Çok soru çözerek pekiştirilir. 


o Temel kavram ve tanımlar not olarak tutulmalıdır. 


* Konular ile ilgili örnekler iyi öğrenilmelidir. 
* Dersler sistemli tekrar yapılmalıdır. 
٠ Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir. 


٠ Semboller öncelikli olarak kavranılmalıdır. 


NASİRÜDDİN TÜSİ (672-1274) 


“Bilim neden, amel ise sonuçtur. Kitaplar ölü 

maz; bir budalayı akıllı, bir aptalı zeki yapmaz. Zekayı canlandırır, biler, keskinleştirir ve bilgi açlığını giderir. Ondan 
sessizlik istediğinde dilsizdir; konuşturmak istersen eğer bir 
hatip olur. Kitap sayesinde, bir ay içinde, bir uzmanın ağzından bir yaşam boyu öğrenemeyeceğin kadar şey öğrenirsin ve 


bu yüzden pu borçlanmış olmazsın, Kitap seni Den in- 


sanlarla düşüp kalkmaktan ve aptal, anlayışsız insanlarla iliş- 
«ki kurmaktan kurtarır.” 
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SINAV 
SORU 


REHBERLİĞİ 2021 YKS“'DE FİZİK 


/ N 
V N 


e Isı-sıcaklık, madde ve özellikleri, enerji, optik, kuvvet-hareket, basınç çıktı. -N H 
Poe 


* TYT fizik soruları 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktaydı. 


* Beklenmedik bir soru yoktu. 


* AYT soruları, yaşam ile ilişkilendirebilen sorulardı. 


z 
٠ 14 sorunun 7’si 11. sınıf, 7’si 12. sınıfa yönelikti. U l ١ | C ef 


FİZİK NASIL ÇALIŞILIR? 


٠ Temel kavram, tanım ve alt başlıklar not alınmalıdır. 
٠ Örnekler not edilmelidir. 
٠ Dersler tekrar yapılmalıdır. 


٠ Formül, yasa veya denklemler öğrenilmelidir. 

٠ Bol soru çözülmelidir. 

٠ Çözümler kâğıt üzerinde yapılmalıdır. 

٠ Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir. 

e Konular, hayata dair örneklerle kavranılmalıdır. 
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SINAV 
SORU 
REHBERLİĞİ 


2021 YKS’DE BİYOLOJİ 
AYT’ de konu dağılımı ve soru sayısı şu şekildedir: 


٠ İnsan fizyolojisi (4), 

* Popülasyon ve Komünite Ekolojisi (3), 
٠ Genden Proteine (2), 

٠ Canlılarda Enerji Dönüşümleri (2), 

٠ Bitki Biyolojisi (2) şeklinde olmuştur. 
e TYT’ de “hücre zarından madde alışverişi ve zar yapısının bu olaydaki rolü” 

e AYT’ de “gen, protein, hormonların etkime mekanizması” ile ilgili soru kalıbı” 
* Komünite ekoloji, simbiyotik ilişkilerin türleri 
e Amensalizmin tanımı 


BİYOLOJİ NASIL ÇALIŞILIR? 


* Derse ön hazırlık yaparak gelinmelidir. 
* Kavram, ilke, hipotez ve kuramlara ait notlar tutulmalıdır. 
* Ders notlarından sistemli tekrarlar yapılmalıdır. 


* Yazarak ve şekil çizerek çalışmalıdır. 
٠ Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir. 
٠ Görsel malzemeler kullanılmalıdır. 


و © 
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SINAV < 1 
REHBERLİĞİ 66 
| Ben her şeyden önce yazmanın dışında kendimi var edemediğim, dengemi kuramadığım, kendimi en iyi bu yolla hissedebildiğim, bu yolla keşfedebildiğim ve (varsa) 
hayatın anlamına ancak bu yolla erişebildiğim için yazıyorum. Yazmadığım ya da 
yazamadığım zaman ben olamıyorum. 
Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Yazdıklarının beğenilmesi için çabalayan 


B) Sokağın sesi olmaya çalışan 

C) İçeriği biçimden önemli gören 

D) Yazmayı yaşamakla özdeşleştiren 
E) Yazdıklarında gözleme önem veren 
A) Yalnız | B) Yalnız ll 


C) Yalnız lll D)lvell E) Il ve lll 


SORU ÖNCÜLÜ 
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2021 YKS'DE TÜRKÇE SORU 


REHBERLİĞİ 


e Anlama, yorumlama ve değerlendirmeye dayalıydı. 

٠ Dil bilgisi kazanımları epey yoğundu. 

* Yazım, noktalama kazanımlarına ağırlık verilmiş. 

٠ Fiilimsiyi isim tamlamasında kabul etmiştir. 

٠ Paragrafların uzunlukları azalmış, ancak yoğunlukları artmıştır. 
* Çeldiriciler kuvvetliydi. 

* Noktalama işareti soruları da uğraştırıcıydı. 

e 6 anlam bilgisi sorusu gelmişti. 

٠ 2 yıldır şiire ağırlık verildiği gözlenmiştir. 

* Divan edebiyatından 6-7 soru geldi. 


e Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'ndan 2 soru geldi. 


TÜRKÇE ve EDEBİYAT NASIL ÇALIŞILIR? 


* Derse ön hazırlık yaparak gelmelidir. 

٠ Güçlük çekilen bölümler saptanmalıdır. 

* Konu ile ilgili not tutulmalıdır. 

* Okuyarak öğrenmeye ve okuma hızı artırılmaya çalışılmalıdır. 

* Yazım kılavuzlarına ve sözcüklere başvurulmalıdır. 

٠ Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir. 

٠ Çözülmesinde güçlük çekilen sorular saptanmalıdır. 

٠ Sorular ile ilgili “soru kökleri” iyi okunmalıdır. 

٠ İstenene dikkat edilmelidir. 

٠ Sözcük anlamı, dilbilgisi, paragraf bilgisi ve edebiyat konu başlıkları öne alınabilir. 
٠ Dilbilgisinden ayrıntı bilinmeden soru çözmeye başlamamalıdır. 

* Yorum yeteneği, anlama sözel yeteneğin geliştirilmesiyle alakalıdır. 
٠ Sözel yeteneği geliştirmek ve bolca kitap okumak gereklidir. 

* Konu çalışmanın yanı sıra bolca paragraf soruları çözmelidir. 


* Şair, yazar ve türlerle alakalı okumalar yapılmalıdır. 
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SINAV 


SORU 2021 YKS'DE TARİH 


REHBERLİĞİ 


* Daha önce bu alanla ilgili çalışma yapmış öğrencilerin kolayca çözeceği sorulardan oluşmuştur. 

e 5 soru da orta zorlukta geçen yıllarda karşımıza çıkan soru tarzlarındaydı. 

* AYT tarih sorularının geneline bakıldığında (AYT-1/2) daha önceki yıllarda hazırlanmış güncel konuları kapsayan ve harita okuma, eşleştirme, grafik yorumlama gibi yeni nesil soru tarzlarına yer verilmediği görülmüştür. 

٠ Öğretim programları dışı kazanımlardan soru olmamakla birlikte, 12. sınıf öğretim programına yeni 
eklenen kazanımlardan ise soru sorulmadığını söyleyebiliriz. 


TARİH NASIL ÇALIŞILIR? 


٠ Ezberlemeye değil yorum ve düşünmeye yönelmelidir. 

٠ Konular öğrenilirken neden ve sonuçları iyi kavranmalıdır. 

٠ Çalışma esnasında not tutulmalıdır. 

٠ Önemli yerlerin altı çizilmelidir. 

* Konular dersten sonra tekrar edilmelidir. 

* İlgili sorular ve geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir. 

* Konular ile ilgili çeşitli kaynak kitaplar okunmalıdır. 

* Tarihi olayları zamanları ile öğrenmelidir. 

٠ Olayların geçtiği çağın özelliklerini düşünüp değerlendirmelidir. 

٠ Tarihi ve sosyal olaylarla coğrafi çevre arasında ilişki kurulmalıdır. 
* Kaynaklardan konular iyice bir kavranmalı ve tarihin mantığı olan sıralama anlaşılmalıdır. 
* Haritalardan veya resimlerden yararlanmayı ihmal etmemelidir. 

٠ Görsel malzeme kullanılmalıdır. 


“Kimseden daha iyi olmadığınızı anlayacak kadar mütevazı, 
herkesten farklı olduğunuzu kavrayacak kadar bilge olun.” 
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Aşağıdaki harita üzerinde gösterilen Manisa ve Muş illerinin yıllık ortalama sıcaklıkları birbirinden farklıdır. 


Bu farklılığın nedenleri arasında 

I. denizellik 

II. yükselti 

HI. enlem 

Verilenlerden hangileri gösterilemez? 


A) Yalnız A B) Yalnız II C) Yalnız M D)I ve I E) I ve III 


© 
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KAZANIMLAR 
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SINAV 


SORU 7 
REHBERLİĞİ 


Ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının iç kesimlerle bağlantısı geçitler ile 
sağlanmaktadır. 


Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz kıyılarının iç kesimlerle bağlantısını sağlayan 
geçitlerden biri değildir? 


A :dVAH9 


A) Çubuk Geçidi B) Sertavul Geçidi 
C) Gülek Geçidi D) Belen Geçidi 


E) Ovit Geçidi 
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2021 YKS'DE COĞRAFYA SINAV 


SORU 
REHBERLİĞİ 


e TYT’ de müfredat kazanımlarına yönelik sorular sorulmuştur. 

e Ağırlıklı olarak çıkması beklenen ve özellikle vurgulanan konularla ilgili sorular sorulmuştur. 

e Rahatlıkla yapılabilecek nitelikte çok fazla ayırt edici özelliği olmayan sorulardan oluşmuştur. Buna rağmen 
soruların kalitesi önceki yıla göre daha iyi durumadır. 

٠ AYT’ de müfredat kazanımlarına yönelik sorular sorulmuştur. 

٠ Sorular yıl boyunca üzerinden çok durulan çıkması beklenen konular içinden sorulmuştur. 

٠ Bilgi içerikli sorular yanında yorumlama ile yapılabilecek sorular yer almaktadır. 

* Toplam 22 soru içinde (TYT-AY'T) 6 soru harita üzerinden sorulmuş, harita üzerinde yer ve alan bilgisinin 
önemi bir kez daha ortaya konulmuştur. 

٠ Sorular,bilgi ve yorumlamaya dayalı olup dikkatli okunarak rahatlıkla cevaplanabilecek niteliktedir. 


٠ Genel olarak öğrencilerimiz tarafından yapılabilen sorular olmuştur. 


COĞRAFYA NASIL ÇALIŞILIR? 


٠ Derse ön hazırlık yaparak gelmelidir. 
٠ Çalışırken konuların birbiriyle ilişki içinde olduğu düşünülmelidir. 


e Olayların nedenleri ve sonuçları iyi incelenmelidir. 


e Konular çalışılırken gerekli araçlardan (atlas, grafik, şekil, vb.) yararlanmalıdır. 

e Konu içinde geçen kavram ve tanımlar iyi öğrenilmelidir. 

e Sistemli tekrarlar yapılmalı, tekrarlardan sonra konular ile ilgili sorular çözülmelidir. 

٠ Konu eksikleri giderilmelidir. 

٠ Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir. 

٠ Coğrafya dersinden daha önemlisi bu konularla ilgili yorum yapabilmektir. 

e Fiziki çevremizde gerçekleşen olaylara karşı meraklı olmak da bize heyecan katacaktır. 
e Konu çalışırken grafik veya şekilleri kendimiz çizmeye çalışmalıyız. 

e Bir deftere not tutmanın faydası çoktur. 
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SINAV 
SORU 


REHBERLİĞİ 2021 YKS'DE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 


٠ Bu sene çıkan TYT?de çıkan soruların ağırlık olarak öğrencinin yorum gücünü ölçen, verilen bilgiyi yorumlamayı öne çıkan sorular olduğunu görmekteyiz. 

e Sınavda dört tane yoruma dayalı bir tane bilgi sorusu sorulmuştur. 

e 12. sınıf. Ünite olan “Anadolu”da İslam” ünitesinden gelen bir bilgi sorusu dışında diğer sorular muhakeme 
gücüne dayalı olarak kolayca cevaplanabilecek nitelikte sorulardı. 

e AYT’de 9. ve 10. sınıf öğretim programından birer soru, 11. ve 12. sınıf öğretim programlarından ikişer soru 
olacak şekilde hazırlandığını, kazanımların öğretim programına uygun olduğu belirgindi. 

e Soruların hepsi kavram bilgisi gerektirmektedir. 

٠ Bu nedenle din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde alan bilgisi eksiği olan öğrenciler, seçenekleri eleyerek veya 
yorum yaparak sonuca ulaşamayacaklardır. 

e Sınavda dört tane yoruma dayalı bir tane bilgi sorusu sorulmuştur. 

e TYT’nin aksine AYT’de bilgi ağırlıklı soruların fazlalığı göze çarpmaktadır. 

e Altı soru kavram bilgisi gerektirirken, bir soru okuduğunu anlamaya dayalı sorulmuştur. 

e AYT”de kavram bilgisine sahip olmayan öğrencilerin seçenekleri eleyerek veya yorum yaparak sonuca ulaşmaları zor görünmektedir. 

e Genel olarak TYT’ de yorum gücüne dayalı sorular ağırlıkta iken, AYT’de kavram bilgisine dayalı sorular 


fazlaca yer almıştır. 


NASİRÜDDİN TÜSİ (672-1274) 


“Bilim neden, amel ise sonuçtur. Kitaplar ölüleri canlandırmaz; 
bir budalayı akıllı, bir aptalı zeki yapmaz. Zekayı canlandırır, 
biler, keskinleştirir ve bilgi açlığını giderir. Ondan sessizlik 
istediğinde dilsizdir; konuşturmak istersen eğer bir hatip olur, 
Kitap sayesinde, bir ay içinde, bir uzmanın ağzından bir yaşam 
boyu öğrenemeyeceğin kadar şey öğrenirsin ve bu yüzden bilgiye borçlanmış olmazsın, Kitap seni iğrenç insanlarla düşüp 
kalkmaktan ve aptal, anlayışsız insanlarla ilişki kurmaktan 

` kurtarır.” 


~ 
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2021 YKS’DE FELSEFE GRUBU AV 


REHBERLİĞİ 


٠ Felsefenin 2 sorusu 10. sınıf konusu, 2 soru 11. sınıf konusu, 1 soru da hem 10. hem de 11. konu kapsamından 
çıkmıştır. 
e Soruların zorluk derecesi TYT’ de daha önce karşılaşılan düzeydeydi. 
٠ 4. soru felsefi kavramlarla düşünebilme, okuduğunu anlayabilme becerisini ölçmektedir. 
* 15. “yy” modem felsefeye giriş problemleriyle ilgili 1 soru kavram bilgisi ölçen, zorluk derecesi diğerlerinden 
zor ve felsefe testinin belirleyici sorusu olmuştur. 

| ٠ Genel bir değerlendirme yapıldığında geçen senelerden daha çok zaman alabilecek fakat zorluk derecesi daha 
dengeli ayarlanmış bir felsefe testi olduğu düşünülmektedir. 
e AYT’ de Felsefe Grubu soruların yapılabilme derecesi 3 soru içinde orta zorluktadır. 
٠ Bilgi felsefesi ile ilgili soru diğer 2 soruya göre daha ayırt edicidir. 
* Kavram bilgisi gerektirmektedir. 
e Diğer iki soru felsefenin kavramlarıyla düşünebilme becerisi gerektirmektedir. 
٠ Soruların konu içerikleri acısından felsefede daha fazla öne çıkan, ayrıntılara kaçmayan, genel felsefi kavram ve 
yorumlama becerisi isteyen sorulardır. 
٠ Psikoloji: Soruların yapılabilme derecesi, 2 soru için orta zorluk, 1 soru için ise kolay düzeydedir, 3 soru da 
bilgi sorusudur. 
e Sosyoloji: Sosyolojin 3 sorusunun zorluk derecesi bakımından diğer felsefe grubu testlerine nazaran daha kolay 
ve okuduğunu anlayabilme ve sosyolojinin kavramlarıyla düşünebilme yeteneği gerektirdiği ifade edilebilir. 
٠ Mantık: 3 soru da orta zorlukta bilgi gerektiren sorulardır. 


DKAB ve FELSEFE NASIL ÇALIŞILIR? 


٠ Derse ön hazırlık yaparak gelinmelidir. 
e Konular bir bütün olarak okunmalıdır. 
e Konu içinde geçen kavramlar, tanımlar öğrenilmelidir. 
٠ Derste not tutulmalıdır. 
٠ Özellikle önemli kavram, tanım ve alt başlıkları açıklayıcı kısa notlar alınmalıdır. 
* Konular ile ilgili örnekler çözülmelidir. 
* Konular üzerinde düşünülmeli, soru sorulmalı, derse aktif olarak katılmalıdır 
. e Sistemli tekrarlar yapılmalıdır. 
| ٠ Bol soru çözülmelidir. | 


“Toz bulutları kaybolup gittiğinde, altındaki bineğin at mı 


yoksa bir eşek mi olduğunu göreceksin.” 
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اا‎ & © Verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 


....... بعد أدائهم فريضة الحج. | 


رجع آلاف الحجاج إلى بلادهم. A)‏ 
ثم قام بكل المناسك بسرعة B)‏ 
فحصلوا على تأثيرة العمرة C)‏ 
كان متمسكا بكل الفروض D)‏ 
عندما قضيت الليلة في عرفات 


SORU ÖNCÜLÜ 
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2021 YKS'DE (YDT) YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SORU 


REHBERLİĞİ 


e Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar, 2 Soru Preposition, 3-Soru Conjunction, 1 Soru Çuantifiers) 
٠ Cloze Test (5 Soru) 

e Cümleyi Tamamlama (8 Soru) 

٠ İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru) 

* Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru) 

٠ Paragraf (15 Soru) 

٠ Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru) 

e Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru) 
٠ Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru) 

٠ Diyalog Tamamlama (5 Soru) 

٠ Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru) 


2021 Yabancı Dil Sınavı (Ydt) Nasıl Bir Sınavdı? 


YKS Yabancı Dil Testinin (YDT), önceki yıllara nazaran ayırt ediciliği yüksek, bilgi ve yorumlama gerektiren YDS 
formatında olması dikkat çekti. 

e Temel bilgiyi sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluştuğu gözlemlenen 2021 
YDT'de sınavın ekseninin YDS ve YÖKDİL'e kaydığı görülmekte. Aslında bu durum; bilinçli çalışan ve önceki yılların sorularını çözerek hazırlanan bir dil öğrencisi için sürpriz olmamalı çünkü ÖSYM'nin bir soru havuzu vardır 
ve o havuzdaki kelime/yapı başka isimdeki bir dil sınavında da karşılarına çıkabiliyor. 

٠ Hem dilbilgisi hem okuma parçalarının zorlayıcı olması beklenen bir durum değildi. O yüzden buna 2021 
YDT'nin sürprizi diyebiliriz. 

e Kelime soruları çok netti ve özellikle cevaplardaki kelimeler bir dil öğrencisinin kesinlikle bilmesi gereken kelimelerden oluşuyordu. Bu nedenle kolaydı ancak soru köklerinin çok uzun olması öğrenciyi yanıltmıştır. Özellikle 
45 kelimeden oluşan ikinci soru rekor düzeydeydi. 

e Bir “Phrasel Verb” sorusu olan 5. sorunun doğru cevabı “ bring about” 3 kez doğru cevap olarak YDT’de çıkmış 
ve sorulması beklenmezdi. 
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٠ Gramer bölümü zor denildi çünkü genel kanı gramerin çok kolay çözülebilecek sorular olmasıdır. Aslında gramerdeki soruları 2020 YDT ile aynı ayarda. Tek fark soru bağlamındaki ipucunun net olmaması idi yoksa şıklar kolay 
elenebilecek nitelikte idi. Genelde şıkları elemekte zorlanan öğrenciler için bu da beklenen bir durum değildi. 

e Gerund / Infinitive (Eylemsi) yerine uzun zamandır sorulmayan Adjective Clause Reduction soruları karşımıza 
çıktı. Bu nedenle bu sorular belirleyici sorulardır diyebiliriz. 

٠ Bağlaç sorularında zıtlık her zaman sorulmuştur o yüzden bu konuda sürpriz yaşanmamıştır. 

٠ Ouantifiers sorusunda yapının yanında anlamı da göz önünde bulundurmak gerektiğinden önceki yıllara nazaran 
belirleyici niteliktedir denilebilir. 

e Cümle tamamlama sorularının sekizi de olması gerektiği gibiydi. Çalışanın rahatlıkla yapacağı bir soru grubuydu 
٠ Okuma parçalarında yeni nesil sorulara yer verilmiş. Konular seviyenin biraz üstündeydi. 

٠ Birçok öğrencinin zor diye adlandırdığı Hitit ile ilgili parçada, aslında hızlı bir tarama yapan öğrenci kronolojik 
akışı görebilir ve rahatlıkla soruyu çözebilirdi. 

٠ Anlamca yakın cümleyi bulma soruları YDS ayarındaydı. 

* Durum soruları gayet rahat çözülebilecek net sorulardı. 

٠ Paragraf tamamlama soruları beklenildiği gibiydi. Boşluk hep ortada ve cümle zarfı ile geçiş istemiş, bir dil öğrencisi için 2021 YDT’de kolay sorulardandı. 

e Çeviri soruları aslında zor olmamakla beraber uzunluğu ile yine YDS'yi andırıyor ve zaman açısından öğrenciyi 
yormuş olma ihtimali yüksek. 

٠ Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma sorularında öznenin devamlılığına dikkat edenin kolaylıkla yapabileceği 
sorulardı. 

٠ Aslında sınavın zor bir dokuda olması dilciler için artıdır çünkü dil alanında kendini denemek için sınava girenlerle,sayısal alanda olup TYT”si yüksek olanların elenmesine neden olur. YKS sınavı aslında bir sıralama sınavı 
olduğu için de herkes kendi alanındakilerle sıralamaya tabi olur. 
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SINAV 


2021 YKS'DE (YDT) ARAPÇA SORU 


REHBERLİĞİ 


٠ Öncelikle genel olarak sınav soruları geçen seneki sorulardan daha kolaydı. Geçen seneki sorular da bir önceki 
senenin sorularından daha kolaydı. 

٠ Arapça sorularının çok zor sorulduğunu ilgili ortamlarda paylaşmıştık. Daha isabetli bir ölçme ve değerlendirme 
kıvamı kazanmış halde görünüyor. 

٠ İmam Hatip liselerinde Arapça eğitimindeki kurumsal boşluklar bu sınavı zor olmadığı halde zormuş 

gibi gösterebilir. Burada eğer bir sorun varsa bunu ÖSYM'de veya soruların kendisinde değil bilakis bizim lise 
eğitim sistemimizde aramamız gerekir. 

* 2021 YDT Arapça sorularının zorluk derecelerini sınıflandıracak olursak: 

° %40 kolay 

٠ %40 orta (normal) 

° %15 zorlayıcı 

٠ %5 zor biçiminde olarak değerlendirebiliriz. 

٠ ÖSYM bizim Arapça ders kitaplarımızdan soru çıkartmadığı için sadece ders kitaplarına bağlı kalan öğrencilerimizin bu sınavda başarılı olmaları zordur. Sonuçta Arapça bir yabancı dil olarak değerlendirilmektedir. 

٠ Sonuçlar açıklandığında genel ortalama doğru sayısının artacağını bekliyorum. Arapça YDT sınavına yönelik 
dokümanın yeterli olmaması öğrencilerimiz açısından dezavantajdır. Genel müdürlüğümüzün yabancı dile ve 
özellikle Arapça'ya diline önem vermesi, bu alanda bilinçli öğrenci sayısının artmasına katkıda bulunacaktır. 


9 | ALI FUATBAŞGIL (1893-1967) i 
İ à i Her gün bir eserden yüksek sesle beş on sayfa oku. Bu sayede konuşma 
ve söz söyleme kabiliyetin artar, Bir hitabı, dersi iyice öğrendikten sonra, kitabı kapayıp neler öğrendiğini gözden geçir. Daha sonra bunları 
not et,Dikkat et; Sözlerin ve yazıların kısa, açık ve manalı olsun, 
* Bir işi yapmaya koyulduğunda telaşlanıp sabırsızlanma, Sakin ve 
metin ol, Yol al, fakat acele etme, Sindirerek çalış ve öğren, İşinde ve 
dersinde herhangi bir fikir ve noktayı ihmal edip geçme, Küçük ihmalden bazen büyük zararlar doğduğunu unutma, 
* Devamlı ritmik çalış, Her gün aynı saatlerde mutlaka çalışmaya otur, 
* Çalışmaya oturduğun zaman tıpkı ateş hattında düşmanı gözleyen bi 
asker gibi uyanık ol ve dikkat kesil; bütün ruhi, bedeni kuwvetinle ken- 
| dini işine ver, 
* Çalışmak için müsait vakit ve saat bekleme. Bil ki her gün, her saat 
çalışmanın en uygun zamanıdır, 
* Rastladığın edebi, güzel yazıları ezberle, Bu sayede hem kelime ve ifade hazinen zenginleşir, hem de hafızan kuvvetlenir, Bir konu ve mesele 
hakkında bir yazı veya eser yazmaya karar verdiğinde, önce bu konu 
üzerinde yazılmış diğer bir eser oku, 
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SINAV 


SORU YTD (YABANCI DİL SINAVI) NASIL ÇALIŞILIR? 


REHBERLİĞİ 


Sınavla ilgili olarak 


e Sınavda süre kullanımı çok önemlidir. Bu yüzden planlamayı çok iyi yapmalı ve zamanı verimli kullanmalısınız. 
Sınav öncesinde çözdüğünüz denemelerden hangi alanda daha çok süre harcadığınız tespit etmeye çalışın. Bu alana 
daha çok süre ayıracağınızı düşünerek diğer bölümlerin zaman aralığını kafanızda tasarlayarak sınav salonuna girmiş olun. 

e Sınava en çok zorlandığınız alanla başlayarak zamanı o bölümde verimli kullanabilirsiniz. Yalnız burada zorlanıldığı için çok fazla zaman ayırma riski ortaya çıkabilir. Daha önceki deneme tecrübelerinizden kendi durumunuza uygun olanı tercih edebilirsiniz. Kelime ve dilbilgisi soruları kısa sürede cevaplanacağı için bu bölümler sona 
bırakılabilir. 

* Kelime sorularında şıklarda hiç bilmediğiniz kelimeler çıkmış ise kelime köklerinden veya aldıkları takı türlerinden( ön ek, son ek gibi) ne tür kelime olduklarını tespit edin. Cümle içerisinde hangi görevde kullanılacağını teyit 
ederek doğru şıkka gitmeye çalışın. Eğer hiçbir şekilde size bir yol göstermiyorsa soruyu boş bırakın. 

٠ Close-test bölümlerinde öncelikle paragrafı okumak yerine altındaki sorulardaki şıklara hızlıca göz atıp sizden ne 
istendiğini tespit edin. Kelime türlerine göre paragrafa dönmek işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca paragrafın bir bütün 
olduğunu unutmayın. Tamamlama yaparken zaman uyumlarına, önünde ve arkasında gelen cümle ile geçişine ve 
referans kelimelere dikkat edin. 

٠ Anlamı bozan cümle türü sorularda iki esas vardır. Verilen paragraf ya genelden özele veya özelden genele gider. 
Bunu kontrol ederek okumalısınız. Yine önünden ve arkasından gelen cümlelerde birbirini referans eden kelimelere 
dikkat ederek kolayca doğru şıkka ulaşabilirsiniz. Bu tür paragraflar asla bir önceki cümleye atıfta bulunan kelimelerin olduğu cümle ile başlamaz. 

e Okuma parçaları ile ilgili bölüme diğer bölümlere kıyasla daha çok zaman ayırmanız gerekecektir. Diğer bölümlerden arttırdığınız her süreyi bu bölüme ekleyebilirsiniz. 

٠ Okuma parçası sorularında ilk önce soru köklerini okuyun ve daha sonra paragrafa dönün. Paragrafta tarama 
şeklinde okuma (scanning) yaparak varsa özel isim, tarih ve yer ismi onların altını çizin. Sorulardan bir kısmı 
bunlarla bağlantılı olabilir. Soru sıralaması paragrafın gidişine göre hareket eder. Asla sondaki bir mevzu ilk soru da 
sorulmaz. Ayrıca bazı sorular çok spesifik bilgi sorar ve odaklı okuma (skimming) gerektirir. Paragrafta o bölümü detaylı okumanız gerekebilir. Soruların bir kısmında ise tüm paragraftan çıkarılması gereken ana fikir sorulur. 
Bu tür sorularda tüm paragrafı baştan sona bir kez daha okuyup verilen şıklardan en uygun olanı seçmeye çalışın. 
Genellikle sorularda cevap şıklarında paragrafın içindeki yapılar biraz değiştirilmiş haliyle verilebilir. Örneğin; 
paragrafta geçen cümle devrik veya kısaltılmış halde verilmiş olabilir. Yine cümlede sıfat halindeki bir kelime zarfa 
dönüştürülmüş veya isim tamlaması halinde sunulmuş olabilir. Bunları fark edebilmeniz sizi doğru cevaba daha 
kolay götürecektir. 


ZİYA PAŞA (1829-1880) 


“Ger Endülüs olmasa Ziyadar, Kim Avrupa'yı ederdi bidar” 
(Eğer Endülüs ışık saçmasaydı, Avrupa>yı kim uyandırırdı.) 
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e Cümle tamamlama sorularında bağlaçlar konusundaki bilgileriniz size çok yardımcı olacaktır. Cümlelerde neden-sonuç ilişkisi kurma, zaman uyumu ve dilbilgisi özel kuralları gibi hususlara dikkat ederek kolayca doğu cevaba ulaşabilirsiniz. 

٠ Verilen cümlenin anlamca en yakınını bulma ile ilgili sorularda zaman uyumu, bağlaçların aynı anlama geliyor 
olması ve kelime öbeklerinin değişik formları hızlıca şıklarda aranmalıdır. En temel dikkat edilecek kısım verilen 
cümledeki yüklemdir. Yüklemin zaman uyumu ve çatı uyumu dikkate alınarak ilk eleme yapılabilir. Ayrıca bazen etken verilen cümle cevapta edilgen halde veya tam tersi durumlarda verilmiş olabilir. Yine verilen cümlenin 
kısaltılmış formları, sıfat cümleciğinin ya da kullanılan bağlaca yahut yapıya göre devrik formları doğru şık olarak 
verilmiş olabilir. Tüm bu ihtimalleri hızlıca kontrol ederek sonuca ulaşabilirsiniz. Asla unutulmaması gereken bir 
diğer önemli unsur soru kökünde verilen hiçbir öğe türünü açıkta bırakmadan yazılan cümleyi bulmaktır. Bazen çeldirici olarak cümledeki zarf, sıfat öbeği veya bağlaç şıkta verilmez. Buna dikkat etmeniz doğru cevabı bulmanızda 
size kolaylık sağlayacaktır. 

٠ Sınavdaki en kolay bölüm çeviri sorularıdır. Öncelikle yüklem üzerinden tarama yapılır. Verilen cümlenin etken 
ya da edilgen çatıda olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Ayrıca cümlede kullanılan bağlaç, sıfat veya tamlama 
üzerinden yapacağınız hızlı tarama ile doğru şıkka ulaşabilirsiniz. Bu bölümde fazla süre harcamadan diğer bölüme 
geçmeniz size zaman açısından fayda sağlayacaktır. 

٠ Sınavdaki bir diğer kolay bölüm ise dilbilgisi sorularıdır ve bu bölümde en az hata yapılması önerilir. Özel(istisna) 
dilbilgisi kurallarına yönelik sorulardan her sınava bir veya iki tane serpiştirilir. Şıklarda eleme yaparken zaman 
uyumu ve cümledeki sorulan yapı türü göz önünde bulundurulmalıdır. 


TRANSLATION 


Dictionary 


BAHASA 
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SORU 2021 YKS'DE REHBERLİK 


REHBERLİĞİ 


٠ ÖSYM buyıl salgın koşullarını çok da dikkate almayarak son yıllarda rotasını çizdiği yolda hem zamanla mücadele edecek, hem de hızlı düşünüp karar verebilecek öğrencilere yönelik sorular hazırlamıştır. 

*Kanaatimizce özellikle Matematik ve Türkçe sorularının sınav süresi içerisinde rahat bir şekilde çözülmesi çok 
mümkün görünmemektedir. 

e Özellikle TYT’ de geçen seneki gibi 30 dakikalık bir ek sürenin olması öğrenciler için oldukça iyi olacaktır. 

e Süre yetmediği için Matematikle uğraşan öğrenciler diğer alanlarda zorluk yaşamaktadır. 

*Buyıl AYT matematik sorularının da ayrıca zor olmuş olması 2021 LGS matematik sorularından sonra ayrı bir 
gündem oluşturmuştur. 

e Sonuçta bu sınavların sıralama sınavı olduğu unutulmadan orta düzeydeki soruların sayısının artırılması öğrenci 
psikolojisi için de önemli olacaktır. 

e Zaten matematikten korkan bir öğrenci grubuna son 2 yılda matematik sorularının etkisiyle on binler eklenmiştir. 
٠ Netleriniz bu yıl daha düşük gelmiş olabilir, ancak sıralamaların bu yıl geçen yılki aynı netlere oranla daha iyi 
olacağını öngörmekteyiz. 

e Geçen sene Tıp Fakültesi en düşük TYT 95, AYT 67 idi. Bu sene tahminen TYT 90 netin altına, AYT”de 60 netin 
altına düşebilir. Bu seneki sınavda üst seviye için çok bir şey değişmedi, oysa 15-20 net arası yapanlarda yıkım 
oldu. Orta seviye ve alt seviye birbirinden ayrışmadı. Onlar için üzücü bir sınavdı. 

e Öğrencilerden aldığımız dönütlere göre 2021 YKS”nin 2020'deki sınava göre daha zorlayıcı bir sürecin ürünü 
olduğunu söyleyebiliriz. 


Bunun sebepleri arasında şu faktörleri sayabiliriz: 


e Sınavın konu kapsamının geçen yıla göre daha fazla olması, 

e Yoğun konu kapsamının yanında ek süre verilmemesi, 

٠ Pandemi koşullarının 2021 yılında daha ağır seyretmesi ve öğrencilerin psikolojik olarak bu süreci çok daha zorlu 
geçirmesi, 

e Matematik kaygısı yüksek bir kesime hitap eden sınavda böyle bir sürecin sonucu olarak en zorlayıcı şekilde 
karşılarına sınav olarak karşılarına çıkması, 

e Okuduğunu anlama yoruma dayalı soru tiplerinin sayıca artması ve sürenin sınav içinde yeterli gelmemesi. 


| MÛSÃ CÂRULLAH (1875-1949) 


“Fikirlerimizi ve aklımızı tüm boyutlarıyla hür bırakmalıyız, 
Her müminin düşünce ve mezhebine saygı göstermeliyiz. 
İnsanların fikirlerine muhalif olabilir veya daha fazlasını 
söyleyeyim insanların fikrine düşman olabiliriz. Fakat müminlerin kendilerine her halükarda dost olmalıyız.” 


